CONNECTED

Liturgie zondag 22 september 2024
om 11.00 uur in de Hervormde kerk

Thema: Generaties
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Voorganger: Mevr. K. Koppenaal-van Velde
Ouderling van dienst:  J.P. van Santen
Band: All4one




Welkom
Zingen: U roept ons samen (Opwekking 797)

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar

Wij brengen U lof geven U alle eer
Eendrachtig veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit

Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft

Veelkleurig verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen verbindt en aanvaardt

Refrein

Breng ons samen één in Uw naam
leder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest

Verbonden in liefde die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd

Wij bidden om vrede verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd

Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Refrein



Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop tot Uw eer
Heer geef vrede die ons samenbindt
Vader maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop tot Uw eer
Heer geef vrede die ons samenbindt
Vader maak ons één

Refrein 2x

Stil gebed en Groet

Zingen: Heer wees mijn gids (Lied 228)
(Het verhaal achter het nummer door heer L. Spaans)

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn gids.

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.

Blijf dicht bij mij; ga stap voor stap mij voor;
dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k uw spoor.

Want aan uw hand dwaal ‘k nimmer van de weg,
wees Gij mijn gids.

't Zij door moeras of wel langs struik en heg,
wees Gij mijn gids.

Licht, vriend’lijk licht straalt van uw aangezicht,
‘k houd daarom steeds mijn oog op U gericht.

Tien geboden: door Jan-Peter van Santen



Zingen: Heer ik kom tot U (Opwekking 488)
(Het verhaal achter het nummer door Renee van Steensel)

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,

voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij,

dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen, diep in mij
en Heer, leer mij Uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven

Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.



Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Gebed om de Heilige Geest / opening van de bijbel

Zingen: /s je deur op slot (Opwekking 4)
(Het verhaal achter het nummer door Lenny en Emmy
Wildeman)

Refr.

Is je deur nog op slot?

is je deur nog op slot?

van je krr, Krr, Krr

doe ‘m open voor God

want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen (2x)

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is

maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis



Refr.

Is je deur nog op slot?

is je deur nog op slot?

van je krr, Krr, Krr

doe ‘m open voor God

want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is

maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis

Refr.

Is je deur nog op slot?

is je deur nog op slot?

van je krr, krr, krr

doe ‘m open voor God

want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen (2x)

en dan ben je nooit alleen (2x)

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Kronieken 1 vers 1-4 De generaties van
Adam tot Abraham

Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch,
Metuselach, Lamech, Noach, Sem, Cham en Jafet.



Psalm 78 vers 1-8 Een kunstig lied van Asaf

Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn
mond.

Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds
lang verborgen is.

Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben
het ons verteld.

Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het
komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden
van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israél
een wet af.

Onze voorouders gaf Hij de opdracht die aan hun kinderen te
leren.

Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog
geboren moesten worden zouden het weer aan hun kinderen
vertellen.

Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet
vergeten en zich richten naar zijn geboden.

Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig
en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een
geslacht dat God ontrouw was.

Zingen: Hoe mooi en hoe heerlijk (OTH 63)

Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie

Als broers en als zussen
Om elkaar geven

En open en eerlijk

Met elkaar omgaan

De vrede bewaren

En eensgezind leven



En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven

De zegen van God

Een eindeloos leven

Schriftlezing: Matteus 28 vers 16-20 Uitzending van de
leerlingen

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus
hun had genoemd, en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in
aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. Jezus
kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in
de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze
zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En
houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld.’

Verkondiging: Thema: Generaties

Kinderen oudste groep komen terug

Zingen: Thuis (Lied 181 SELA)

Welkom thuis,

hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.
Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.



Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving

heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.

Kom maar binnen.

Hij sluit je in zijn armen.

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.

Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Mededelingen

Collecte: Diaconie

Zingen: You raise me up (Josh Groban)

When | am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then, | am still and wait here in the silence
Until You come and sit awhile with me.



You raise me up, so | can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas

| am strong, when | am on your shoulders
You raise me up to more than | can be

You raise me up, so | can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas

| am strong, when | am on your shoulders
You raise me up to more than | can be.

You raise me up, so | can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas

| am strong, when | am on your shoulders
You raise me up to more than | can be.

You raise me up, so | can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas

| am strong, when | am on your shoulders
You raise me up to more than | can be.

You raise me up to more than | can be.

Dankgebed

Zingen: De Zegen (Opwekking 710)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang
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Vader maak mij tot een zegen

Ga mij niet voorbij

Regen op mij met Uw Geest Heer
Jezus kom tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij

Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf

Steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn

O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van Uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van Uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Zegen

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
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